
Welkom en mededelingen door de ouderling.

 

Thema:  Kerst 2021 

Zingen Lied 478
 

Woorden van welkom en bemoediging 

 

Ontsteken van de kaarsen 

 
Zingen Lied 468 

 
Bidden 

 
Zingen Lied 494: 1 en 2  

 
Bijbellezing:  Jes. 9, 1 en 5-6 en Joh: 1, 1-18 

 
Zingen Lied 422: 1, 3 

 
Overdenking: Feest van Licht 

 
Muzikaal intermezzo  

 

Zingen: Z.G. 129  ''Te middernacht geboren''  (mel. ''Er is een roos ontloken'')  
 

Te middernacht geboren,  
van hogerhand een kind  

het eerste ochtendgloren  
dat stil aan warmte wint.  

Nog heerst de koude dood,  
maar aan de zwarte hemel  

glanst zacht het morgenrood.  
 

Te middernacht geboren:  
het levenwekkend licht.  

God had nog nooit tevoren  
zo'n menselijk gezicht.  

Al handhaaft zich het kwaad,  

het zal niet lang meer duren,  
reeds lacht de dageraad!  

 
Te middernacht geboren,  

het licht dat overwint;  
het straalt tot in het noorden:  

de zon, de Zoon - Gods kind!  
De aarde, grauw en grijs,  

wordt straks door licht gelouterd  
zijn gouden paradijs  



 

Gebeden 
 

Kerstgedicht   
 

 
Slotlied: ''Blaas de bazuin en sla de trom''   ( mel. ''Joy to the world'') 

 
Blaas de bazuin en sla de trom,      

geboren is Gods kind! 
Laat alle klokken luiden gaan, 

kom zingend rond de kribbe staan 
zijn koninkrijk begint  

zijn koninkrijk begint 
hosanna hosanna, zijn rijk begint. 

 

Blaas de bazuin, de loftrompet, 
en richt hoog uw hoofd; 

de toekomst staat in deze ster, 
nu is de vrede niet meer ver, 

de dag die God belooft  
de dag die God belooft  

hosanna , de dag die God belooft! 
 

Blaas de bazuin – zijn zonnegloed 
laat niemand koud en kil. 

Hier is een mens die liefde doet 
hier is God zelf in vlees en bloed- 

verwonder u , heel stil  
verwonder u , heel stil  

hosanna, verwonder u heel stil. 

 
Wegzending en Zegen 

 
Zingen Lied 487 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


